
 
MOLEN 'STORMVOGEL' (1850) 
Molenweg 67 9919 AG Loppersum 
Interview met TJITSE MOLLEMA (1972) molenaar, PETER WILDEMAN  (1966) leerling-molenaar en 
ANNETTE WILDEMAN  (1970) molengastvrouw 
 
 
Wie draait hier de molen? 
Tjitse: 
"Lange tijd  tot 2010 was dat Roelof Bouwknegt. Daarna kwamen er een tijdje gastmolenaars.  
Gediplomeerd sinds oktober 2012 draai ik hier nu de molen. Dat doe ik naast mijn baan als 
projectleider waterbeheer bij Arcadis, een ingenieursbureau." 
 
Lukt het in deze omgeving genoeg molenaars te vinden? 
"Nee, niet echt. Het zou het mooist zijn als we hier z'n drieën waren. Als ik zaterdags iets anders heb 
te doen, staat nu de molen stil. Hoe meer molenaars, hoe vaker de molen draait. En bij grote klussen 
is 't handig dat samen te doen. Dus als Peter zijn diploma haalt, gaat de vlag uit." 
 
Hoe is het molengebeuren voor jou begonnen? 
Tjitse: 
"Eigenlijk pas laat. Ik woon sinds 2002 in Loppersum. Toen Roelof Bouwknegt naar Beilen verhuisde, 
stond de molen stil. Dat vond ik jammer voor Loppersum. Een molen moet draaien. Ik heb mij 
georiënteerd op internet over de opleidingseisen en besloot de cursus molenaar te gaan doen. Die 
heb ik in twee jaar tijd gedaan." 
Peter Wildeman: 
"Mijn eerste molenherinnering is de molen van Oosterwijtwerd op een schilderijtje bij opa en oma. Ik 
ben pas enthousiast geworden voor de molen door het kopen van dit huis dat er vlak naast staat.  
Vroeger stond er op deze plek een boerderijtje. De molenaar die er woonde, brak het af en bouwde 
er een nieuw huis. Ik twijfelde geen moment toen het in 2006 te koop stond. 
Annette en ik zijn hier met onze kinderen gaan wonen. Door gesprekken met molenaars ben ik 
enthousiast geworden. Ik ben nu bezig met de cursus vrijwillig molenaar. Want de molen moet 
draaien. 
Mijn beroep? Assistent bedrijfsleider bij een constructiebedrijf." 
Annette Wildeman: 
"Toen de molenaars allemaal weggingen ben ik, naast mijn baan als verzorgende IG, samen met 
Tjitse, Peter en een buurvrouw, echt begonnen de molen onder de aandacht te brengen van de 
bewoners van Loppersum, jong en oud. Voor kinderen organiseerden we een kinderdag, voor oudere 
jeugd ‘meelzak hijsen’ en voor volwassenen is er het shantykoor of een glaasje glühwein eind 
december." 
 
Hoe is het gegaan met die opleiding? 
Annette: 
" Tijdens een korte cursus molengids leer je iets over soorten molens. Maar vooral wat over het 
organiseren van allerlei activiteiten en over het rondleiden van mensen."  
Tjitse: 
" De cursus vrijwillig molenaar duurt circa twee jaar, elke zaterdag. Voor de praktijk staan 150 uren 
bezig zijn op de molen. De theorie is vooral zelfstudie. Er zijn twee mappen waarvan je de inhoud 
moet kennen, geschikt voor iedereen die echt gemotiveerd is. Want dat is wel nodig, de drive om het 
te doen, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Bijvoorbeeld inzicht wat betreft het weer: welke 
weersomstandigheden zouden echt gevaar kunnen opleveren? Eén donker wolkje kan al een 
waarschuwing inhouden. Onder geen beding mag een molen op hol slaan. Je moet dus tijdig de juiste 
maatregelen nemen om de molen veilig te laten draaien." 



 
Wat vind je het inspirerende aan het werken op de molen? 
Tjitse: 
"Het draaien geeft een kick, het is gewoon leuk om met zo'n stukje 'speelgoed' bezig te zijn.  
Ook klein onderhoud doe ik graag. Daarin geeft de eigenaar van de Stormvogel, Molenstichting 
Fivelingo, ons de vrije hand. Wat kan is goed, de rest verzorgen zij. Inspirerend is voor mij ook het 
contact met de mensen, met andere molenaars en bezoekers. Dat levert gesprekken op over van 
alles en nog wat, bijvoorbeeld over duurzaamheid, over geschiedenis..." 
Annette: 
"Op Molendagen en dergelijke hebben we veel aanloop, voornamelijk uit het dorp. Er komen steeds 
meer mensen op af. Voor hen iets organiseren geeft mij veel voldoening." 
 
Neemt het werken op de molen veel tijd in beslag? 
Annette: 
"Dat gaat ongemerkt. Regelmatig ben ik er wel mee bezig." 
Tjitse:  
"Elke zaterdag een dagdeel, het hele jaar door. Verder een aantal vergaderingen, meestal 
's avonds en altijd heel gezellig." 
Peter: 
"Vier uur per week, de ene week theorie, de andere week praktijk in Pieterburen." 
 
Iemand wil vrijwillig molenaar worden. Wat raad je aan? 
Tjitse: 
"Doen! Leuk! Maar maak wel een bewuste keuze. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Kwestie van 
doorzetten. Kijk, mij gaat het eigenlijk net als Peter en Annette om reuring in het dorp, wat leven in 
de brouwerij. En, molenaar zijn is een veelzijdige hobby, met weinig verplichte onderdelen. Je geeft 't 
zelf kleur." 
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