( H. van Hoorn )

Jubileum van het molenbruidspaar Dijk

p zaterdag 26 mei 2001 vierden Bernard Dijk en

Riek Dijk-Rienks het feit dat ze 50 jaar
getrouwd waren en bovendien dat ze beiden 50 jaar
molenaar op poldermolen Eolus te Fransum zijn
geweest. Al vroeg in de ochtend werd de molen in
de vreugd gezet door collega Piet van Tongeren.
Ook molen De Onderneming, waarop de heer Dijk al
tientallen jaren (28 jaar, red.) instructeur is, stond in
de vreugd. Aan de bijzondere gebeurtenis werd
aandacht besteed in een uitzending van Radio
Noord. Op de druk bezochte receptie in
Aduarderzijl waren familie, collega-molenaars en
oud-cursisten uit het hele land gekomen om het
jubilerende echtpaar te feliciteren. Tijdens het beslo-
ten feestdiner hield Ina Martens de volgende toe-
spraak.

50 jaar getrouwd en 50 jaar watermulder!

Het komt vaker voor dat een echtpaar 50 jaar
getrouwd is, maar dat zij tegelijkertijd ook 50 jaar
één en hetzelfde beroep uitoefenen, is een unicum.

Bernard Dijk werd 76 jaar geleden geboren te Leens
en Riek Rienks kwam 75 jaar geleden in
Tuindorp/Haren ter wereld. Ze ontmoetten elkaar
op de jeugdvereniging. Bernard werkte bij diverse
boeren en smeden in de provincie. In Bedum zelfs
op de fietsenfabriek, maar dat werken binnen beviel
hem helemaal niet, hij was toen al een echte buiten-
man! Na de ontmoeting met Riek, die toen als
watermuldersdochter bij de Zilvermeeuw te
Onderdendam woonde, kreeg Bernard belangstel-
ling voor molens en ging werken bij molenmaker
Bremer in Adorp. Van de oude watermulder Van
der Veen kreeg hij te horen dat het polderbestuur
een nieuwe mulder voor de poldermolen Eolus
zocht. Het watermulderschap leverde weliswaar
geen groot traktement op, maar het wonen in het
muldershuis was, ter compensatie, wel gratis. Het
huis bleek een opknapper en in de tuin stond het
onkruid huizenhoog. Samen togen Bernard en Riek
aan het verven en sauzen, en bewerkten zij de tuin

en maakten plannen voor hun toekomst. Op 1 mei
1951 trad Bernard in dienst als watermulder, op 26
mei is het stel getrouwd en een maand later werd
de mulderswoning aan het Aduarderdiep betrok-
ken.

Watermulder ben je niet alleen, vooral niet als je
met een watermuldersdochter getrouwd bent. Bij
zijn taak voor het polderbestuur hoorde ook het
schoonmaken van de tochtsloten. En om nog wat
extra inkomsten te hebben ging hij in het najaar tot
aan het eind van de campagne op de suikerfabriek
werken. In het voorjaar en ’s zomers bij droge tijden
ging Bernard samen met zijn schoonvader langs
andere molens om te verven. Dat deden ze niet
alleen dichtbij huis, ze kwamen ook in Zuid-
Holland terecht bij de molenviergang te
Aarlanderveen. Al die tijd was de Eolus in de goede
handen bij Riek.

Er zijn maar weinig mensen die niet weten dat tij-
dens een geweldig noodweer Riek de molen gered
heeft van een zekere ondergang. Riek en Bernard,
die al een tijd thuis lag met rugklachten, keken die
avond naar de TV, er was een aflevering voor van
de spannende serie Maigret, toen ze opeens een
geweldig lawaai hoorden. Riek dacht dat het
kacheltje was omgevallen, maar Bernard vloog,
voor zover hij daartoe in staat was, naar buiten,
naar de molen! Het was noodweer en de molen die
aan een rotte kruipaal vast stond, dreigde door de
vang te schieten en in de brand te vliegen. “Wat
moeten wij doen?’ riepen ze naar elkaar. Om
Bernard z'n rug te sparen kruide Riek de molen zo
goed en zo kwaad als het ging weer op de wind.
Het was pikdonker en de molen had geen licht,
maar Bernard rook wel een brandlucht. Zo sterk
was het hout-op-hout-contact van vang-op-boven-
wiel door de stormwind op elkaar gewreven. Maar
God zij dank geen brand! Nog net op tijd riep hij
Riek achter de staart dat ze op moest passen en met
vlogen haar de kleppen al om de oren. Gelukkig liep het
goed af. Op de Koningslaagte waar Riek haar ouders
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mulderden, waren ook geen ongelukken gebeurd,
zodat iedereen na dit angstig avontuur weer rustig
kon gaan slapen.

De Vereniging De Hollandsche Molen heeft Riek
voor deze redding destijds het Certificaat van
Verdienste verleend. Je moet er toch niet aan den-
ken dat De Eolus er niet meer zou zijn geweest.
Gevolg is wel dat de molen nu een rondgaande ket-
ting heeft!

Bernard kreeg begin jaren '70 een leerling-molenaar
en toen deze man, Harm van Huis, slaagde voor het
examen vrijwillig molenaar, verscheen daarover een
stukje in de krant. Naar aanleiding daarvan meld-
den zich vier nieuwe cursisten en één van deze
aspirant-mulders was Thijs de Jong, nu vrijwillig
watermulder van poldermolen De Zuidwendinger.
De lessen werden eerst nog op De Eolus gegeven,
later gebeurde dat op de lesmolen Onderneming te
Vierhuizen. Aangezien Bernard geen rijpbewijs had,
reed hij daar samen met Thijs de Jong in diens auto
naar toe. Zo zachtjes aan was zijn rug zo slecht
geworden dat fietsen en bromfietsen niet meer ging.
Het enige vervoermiddel dat overbleef, was de zelf-
gemaakte boot met buitenboordmotor, zodat
Bernard en Riek toch nog enigszins comfortabel
Riek’s ouders op de Koningslaagte konden bezoeken.
Toen Enna Berghuis, dochter van een rijschoolhou-
der, bij Bernard als leerling-molenaar op De
Onderneming kwam, heeft zij Bernard zover gekre-
gen dat hij autorijlessen ging nemen. Het werd een
stuk prettiger toen hij slaagde voor zijn rijexamen
en het echtpaar met eigen auto kon gaan.

Die ritjes van Bernard Dijk en Thijs de Jong hadden
wel een belangrijk gevolg, ze werden de start van
wat we later in Groningen de geboorte van de
Vereniging Vrienden van de Groninger Molens zijn
gaan noemen. Zo samen door de provincie tuffend
zagen zij steeds meer in verval geraakte molens en
dat bracht hen bij de vraag: "Wat kunnen wij daar-
aan doen?’ Ze belegden een avond in Hoogkerk met
de prachtige film ‘Stoere werkers’ voor een gezel-
schap van molenliefhebbers onder wie ook Binne
Jongsma, de legendarische molenman van de pro-
vincie Groningen. Voorzitter van de vereniging
werd Thijs de Jong, Bernard werd secretaris.
Ondertussen slaagde De Jong als vrijwillig mole-
naar op De Meeuw te Garnwerd, als eerste in de pro-
vincie Groningen.

Om aan wat extra geld voor de vereniging te
komen, trokken deze twee, Bernard Dijk en Thijs de
Jong, er met een busje op uit om op beurzen, mark-
ten en braderieén zakjes meel, afkomstig van

diverse molens, te verkopen. Op een beurs in de
Martinihal in de stad werd soms wel 1000 kilo meel
verkocht. KASSA!!! Thuis in de mulderswoning bij
De Eolus was het winkeltje van waaruit allerlei
molenartikelen, zoals ansichtkaarten, lepeltjes en
borduurpakketten, aan de liefhebbers en verzame-
laars verkocht en verstuurd. Met hetzelfde busje is
later ook het weidemolentje van Jaap Kaal uit de
Zaanse Schans naar het Aduarderdiep gebracht.
Eerst zou dit molentje mandelig worden, maar Riek
zei tegen Bernard: “Wij gaan toch nooit met vakan-
tie, besteed het vakantiegeld (f250,00) er maar
voor’. Zodoende staat er nu een Zaans weidemolen-
tje op het terrein bij De Eolus. Hij moet wat opge-
knapt worden, vrijwilligers die handig zijn met
hamer en tang kunnen zich melden bij de familie
Dijk!

Door alle activiteiten voor de Vereniging Vrienden
en voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars, al het
bezoeken van vergaderingen en molens en natuur-
lijk door het opleiden van zo’n 150 leerlingen
(geslaagden), raakte Bernard bekend als de bonte
hond. Zo zoetjes aan kende iedereen die in de
molenwereld wat te zeggen had die Groninger met
dat ruwe bolster, die in richt en slichte toal van zijn
hart geen moordkuil maakt. Door zo'n karakter
krijg je vrienden en ook vijanden..... Maar dat hij
ook een blanke pit heeft weten de ingewijden! Toen
hij hoorde dat Tiddo Muda, de mulder van de
koren- en pelmolen De Jonge Hendrik was overleden,
liet hij zijn tranen de vrije loop. Ook zijn verdriet
over het in zijn ogen te vroege afscheid van de
Vereniging Vrienden, wat immers een kind van hem
geworden was, heeft hij tegen ieder die het maar
horen wilde van zich afgepraat. Hij heeft geen psy-
chiater nodig!

Wel een cardioloog, merkten we allemaal tot onze
schrik begin dit jaar. Een hartklep lekte en moest
vervangen worden. Dat was dus de reden waarom
hij zich de laatste tijd zo moe voelde. Gelukkig
waren de doktoren er op tijd bij en als Bernard geen
al te gekke toeren uithaalt, kan hij wel 100 worden.
En dat moet ook wel, want hij is nog lang niet van
plan zijn mulderspet aan de wilgen te hangen. Al
was het alleen maar omdat hij nog mee wil maken
dat ‘zijn” Eolus weer in oude luister kan draaien,
(hopelijk wordt de molen dit jaar nog gerestau-
reerd) en om de Zwakkenburger, die hij samen met
de Vrienden heeft geconserveerd, herboren te zien
worden. Alhoewel tegenwoordig de instroom van
nieuwe leerlingen tegenvalt, heeft hij er nog steeds
lol om de kunst van het mulderschap te doceren.



Kortom: het reilen en zeilen van en in de molen-
wereld verveelt hem nog lang niet!

Net als Riek heeft hij voor al zijn inspanningen voor
de molens het Certificaat van Verdienste van de ver-
eniging De Hollandsche Molen gekregen. En als
kroon op zijn werk werd Bernard een aantal jaren
geleden geridderd.

Alles gaat nu wat kalmer aan en zo hij dat zelf al
zou vergeten, dan is Riek er ook nog! Het eerste wat
ze tegen Bernard zei toen hij in het ziekenhuis lag
begin dit jaar was: ‘Denk er om en laat me niet
alleen voor dat jubileum zitten. Wij zijn samen 50
jaar getrouwd en watermulder’.

Dat zie je meer bij echtparen zoals zij, die kinder-
loos zijn gebleven. Dan trekken de partners nog
meer naar elkaar toe, want je hebt immers alleen
maar elkaar? Je wordt dan nog meer echte maatjes

van elkaar en kunt elkaar al helemaal niet missen!

De mulderswoning, die door Bernard en Riek al
behoorlijk was opgeknapt in 1951, is midden jaren
'80 geheel gerenoveerd en daarna knap onderhou-
den. De tuin zal dit jaar net als vorig jaar weer over-
heerlijke zomerkoninkjes voortbrengen. De toma-
tenoogst viel vorig jaar tegen, daarom worden er dit
jaar pompoenen geteeld. De zes kippen legden niet
z0 best meer en wat moet je er dan nog mee? Riek
heeft ze, terwijl Bernard zijn siésta hield, eigenhan-
dig de nek omgedraaid. Daar draait zij haar hand
niet voor om.

De buurt wordt wat minder met al die woonsche-
pen in het Aduarderdiep; het is de familie Dijk een
doorn in het oog. En de weg langs het huis lijkt wel
een racebaan. Zo blijft er nog steeds wat te wensen
over, een teken dat Bernard en Riek Dijk-Rienks na
de mijlpaal van vandaag, morgen weer verder gaan
met hun rijke leven.



	KM_C224e15062513540_0001.jpg
	KM_C224e15062513560_0001.jpg
	KM_C224e15062513561_0001.jpg

