historie I—
Verstild verleden (18)

door H.A. Hachmer

n DE LELIE te Eenrum is in onze ZELFZWICHTER al meerdere malen in
'het olennnieuws geweest dankzij vrijwillig molenaar Martin  van
Doornik. Ditmaal plaatsen we een nostalgisch plaatje van de molen.

De molen werd in 1862 gebouwd voor Garmt Wiersema Elema. Later
werd zoon Luitje Garmts Elema molenaar. Andere eigenaren waren Jan
Tammes en Geert Huizinga, K. Brouwer, Lucas Graver en B. Dikman. In
1955 ging de molen over naar de gemeente.

De molen werd in 1862 gebouwd door molenmaker H.S. ten Have. Het
heeft overigens maar een haar gescheeld of de molen was ten onder
gegaan. Tijdens een storm op 6 oktober 1954 wisten Geert Spoelman
en K. Willemsen de op hol geslagen molen te redden. De gemeente
herstelde de molen in 1958. Nu is de molen samen met de mosterd-
makerij, een toeristische trekpleister. [1

Korenmolen DE LELIE te Eenrum
(foto : coll. J. Flikkema- Veendam)
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