Als je door Groningen rijdt, zie je op allerlei plekken fier boven het

landschap uit nog heel wat oude molens staan.

De meeste molens zien er ondanks hun leeftijd nog heel goed uit. Ons

gezamenlijk erfgoed wordt dus doorgaans goed onderhouden. Soms

draaien de wieken. Dat gaat niet vanzelf. In dit artikel leest u over de

mensen die op basis van vrijwilligheid hun (molen)steentje bijdragen

aan het functioneren en onderhouden van deze unieke bouwwerken.

Geboren op een steenworp afstand van de koren- en
pelmolen De Lelie uit 1862, is Lammert Bakker, nu

79 jaar, bijna vergroeid met die molen waarop ze van-
uit zijn ouderlijk huis dagelijks vrij zicht hadden. Als
kind ging hij er regelmatig op bezoek bij de molenaar
van toen, de heer Graver. Hij leerde zodoende de
molen kennen als zijn broekzak. “Van huis uit kijk je
naar de molen, dan krijg je er iets mee,” zegt
Lammert. Na vele jaren een kruidenierszaak/super-
markt te hebben geéxploiteerd, stopte hij daarmee op
z'n 72ste. Die super, de huidige kaarsenmakerij, lag
achter tegen het molenplein aangebouwd.

Eenrum is een bijzonder dorp met een historische
dorpsstructuur en een bebouwing die teruggaat tot in
de 13€ eeuw met onder andere de mooie, sobere 13¢€
eeuwse dorpskerk met een wellicht nog ouder stenen
doopvont, na jaren onverwacht teruggevonden.

“Nog in 1900 waren er in ons dorp drie molens,”
vertelt Lammert me terwijl zijn vrouw Klaasje me een
kopje koffie met een molensteentje aanbiedt. “De
veurste, de middelste en de achterste meuln, het Lutje
meulntje (1738), zoals ze hier zeggen. De middelste
molen is afgebroken en verhuisd naar Wijk bij
Duurstede, de achterste is gesloopt, er liggen nog wat
resten, alleen de voorste is overgebleven: De Lelie.”

Vrijwilliger worden

Op een dag, nu ruim 10 jaar geleden, las Bakker een
oproep in een plaatselijk blaadje: Vrijwilligers
gevraagd voor de molen De Lelie in Eenrum. Meer dan
tien mensen kwamen er op af. Ze kregen een diavoor-
stelling te zien, er werd gezellig gekletst en de kern
van de groep vrijwilligers was gevormd.

Die groeide uit tot een hechte groep van meer dan

14 vrijwilligers, meest dames, en 8 molenaars op dit
moment. De jongste (molenaar) is 20 jaar (Johan van

Dijk, student geschiedenis, vanaf zijn 12€ bezeten van
molens, en heel actief voor ‘De Lelie’) en de oudste is
hij zelf.

Om molenaar te kunnen worden, moest je een 2-jarige
opleiding volgen op de molen van Pieterburen bij Dirk
Jan Tinga. Die opleiding was zeer gedetailleerd. Je
werd geacht alles van jouw type molen te weten, maar
ook van andere molentypes.

Hoewel zelf helaas niet gediplomeerd, weet Lammert
heel veel van de molen af en kan hij hem ook bedie-
nen. Dat gebeurt in toerbeurt altijd met twee man,
waarvan er minstens één gediplomeerd moet zijn.

Werkzaamheden

Alles wat er rond de molen gebeurt, wordt verricht
door vrijwilligers.

“"We doen hier van alles,” zegt Lammert, ” van het
laten draaien van de molen tot brood en koekjes bak-
ken en verkopen. Tom Baars, die al 25 jaar op deze
molen werkt, is, zeg maar, de hoofdmolenaar. Maar hij
bakt ook brood en koekjes: “We bakken oerbrood in
allerlei soorten bloempotten. Zo'n broodje is zo groot
als een krentenbol. Die broodjes, krentenbollen en
mueslibollen, en ook de koekjes verkopen de dames
aan de toeristen.”

Bijna alles gaat in overleg. Denk daarbij aan het
opstellen van het rooster voor de medewerkers, wie
doet wat en wanneer, hoever kruien, hoeveel zeilen
voeren, het onderhoud, onder andere het schilderwerk
(altijd in de traditionele kleuren rood en groen en wit),
het schoonhouden van vooral de bakkerij, de keuken,
de wc's, de inspectie van de molen, contacten onder-
houden met het Groninger Landschap (1), de rond-
leidingen, enzovoort.

De Lelie is twee jaar geleden overgegaan van de
Stichting De Groninger Molen naar de Stichting Het



Groninger Landschap. “Er is nu meer overleg, over het
onderhoud van de molen, over wat mag en niet mag,
en zo.” Soms zijn er grote klussen te doen. Een roe

(= twee tegenoverstaande wieken samen) was ernstig
doorgeroest op de lasnaden. Die moest vervangen
worden. Later was een eikenhouten spruit verrot. Die
moest hersteld. Daar zijn vele duizenden euro’s mee
gemoeid. De moleneigenaar moet actie ondernemen
om het nodige geld beschikbaar te krijgen. Allerlei
sponsors en organisaties worden daarbij ingezet.
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de houten trappen en muren heen naar buiten en
richtten een grote ravage aan. Met de grootste moeite
werd de molen stilgezet. Pas drie jaar later is uiteinde-
lijk alle schade hersteld, maar de pelstenen zijn nooit
teruggekomen.

Hoewel er sporadisch nog wel graan gemalen wordt,
‘draait de molen meestal voor de prins.’

Op mijn vraag waar die uitdrukking vandaan komt,
reageert hij: “Dat dateert uit de tijd van de
Spanjaarden. Die belegerden steden en dorpen. Op de

Bezoekers ontvangen

De dienstdoende vrijwilligers geven ook rondleidingen
op de molen. De openingstijden van de molen zijn van
maart tot en met oktober elke zaterdagmiddag van
13:00 tot 16:30 uur. 's Winters draait de molen om de
veertien dagen op zaterdag en wordt er geklust.
Verder is ze op afspraak geopend voor bezichtiging
door groepen. Dat kunnen leerlingen van scholen zijn,
ouderen of toeristen, ook buitenlandse.

De laatste 14 dagen waren er zo'n 13 rondleidingen
van groepen tot 20 personen. Lammert: “Laatst stop-
ten hier enkele Rode-Kruis-busjes en kregen we
bezoek van 12 mensen in een rolstoel met elk een
begeleider. Ik vertel ze het een en ander over de
molen, over het dorp Eenrum en m’'n eigen leven hier.”
Er zijn tal van molenbijzonderheden waar Lammert
iets over kan vertellen. Zo sloeg in 1954 de molen op
hol. Hij draaide in een vrij stevige storm met een veel
te hoge snelheid. De pelstenen denderden dwars door

stadswallen stonden vaak meerdere molens. Om de
vijand op een dwaalspoor te brengen en de indruk te
wekken dat er nog genoeg te eten was, liet men de
graanmolens draaien, ook als er geen meel te malen

viel.”

De bezoekers mogen vrij door de molen lopen, bene-
den gratis, boven tegen een kleine vergoeding vanwe-
ge de expositie. Om de hele molen te bekijken moeten
er soms steile trappen worden beklommen. Dat kan
allemaal veilig gebeuren. De molen heeft na een aan-
tal aanpassingen (onder andere plaatsing van hekjes)
als eerste molen in Nederland enkele jaren geleden
een veiligheidscertificaat gekregen van de Arbo-dienst.

Expositie

Ongeveer 10 jaar geleden kwam Dave Elshof, chef-
banketbakker bij V&D in Aduard, met het idee spullen
te verzamelen die te maken hebben met bakkerijen,
zoals een bakkerskar, een bakkers bakfiets, brood-



vormen, koekvormen, een speculaasmachine, zeven,
rollen, enz. enz. In 1998 is de molen gerestaureerd en
de expositie Maalderij tot Bakkerij in de molen inge-
richt. Op twee zolders wordt het verhaal verteld van
de boer, de molenaar en de bakker en hun graanpro-
ducten in de periode rond de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de openingsuren bakken en verkopen de vrij-
willigers broodjes (het eerder genoemde oerbrood) en
koekjes (leliekoekjes en molensteentjes). Van de
opbrengst wordt de molen mede onderhouden.

V.L.NLR.: LAMMERT BAKKER MET DE BROCHURE MOLENS MOE
VANAF DE HAVEN VAN EENRUM (VANUIT HET WESTEN)

Motivatie

Waarom doen de vrijwilligers dit allemaal?
“Persoonlijk vind ik het leuk om het gevaarte te bedie-
nen, om te kiezen hoeveel zeil er gevoerd worden. Te
leven met weer en vooral wind. Al op de fiets naar de
molen ben ik daar attent op, op regen, onweer, wind-
kracht. Ook vind ik het mooi over de molen voorlich-
ting te geven. Voor de meeste molenaars geldt hetzelf-
de.” Klaasje, zijn vrouw, vindt het leuk hem te helpen
bij het onderhouden van de contacten per e-mail

TEN MALEN IN DE BAKKERUEXPOSITIE / DE LELIE GEZIEN

Partijtjes

Regelmatig worden er voor kinderen themamiddagen
gehouden. Op Koninginnedag bijvoorbeeld bakken ze
oranjekoeken, met Pasen waddenfladders, met
Hemelvaart schuimkoekjes (ideetje van bakker Elshof),
enzovoort. Ze vinden het heerlijk om zelf deeg te
kneden en te ontdekken wat er van hun baksels
terechtkomt. Uiteraard begeleidden vrijwilligers al
deze activiteiten.

Rondje molen

Zijn de mensen bij de molen uitgekeken, dan maken
ze vaak een rondje om de molen (2). Vlakbij bevinden
zich namelijk Abrahams mosterdmakerij met een prima
restaurant erbij, de Kaarsenmakerij Wilhelmus en
Sara’s pannenkoekenhuis. Je hoeft aan de Molenstraat
in Eenrum niet om te komen van de honger...

bijvoorbeeld. Zij kan beter met de computer omgaan,
vindt hij. Alle vrijwilligers doen het ook om het contact
met elkaar, omdat ze er aardigheid aan beleven bezoe-
kers te ontmoeten, voor het uitwisselen van ideeén en
vooral om de gezelligheid. Ze zijn allemaal even
enthousiast en dat echt niet vanwege het kerstpakket
dat ze eind december krijgen of het uitstapje met
elkaar zo eens per jaar.

Nadat wij samen de molen nog eens helemaal zijn
doorgelopen en op de stelling zijn uitgewaaid in de
frisse wind hoog boven het weidse landschap van
Groningen, neem ik afscheid van een bijzondere vrij-
williger: Lammert Bakker. En ik realiseer me dat ook
deze uren, uitgetrokken voor de verslaggever, horen
bij zijn pro deo vrijwilligerswerk.

(1) Meer informatie op www.groningerlandschap.nl
(2) "t Rondje Eenrum - Inlichtingen:
Abrahams mosterdmakerij, (0595) 491600
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