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In ‘Mijn molenuitzicht’ komen mensen aan het woord 
die op de een of andere manier uitzicht hebben op een
molen. De heer Bloem en mevrouw Bloem-Dijkman uit 
Winschoten wonen pal naast molen Edens in Winscho-
ten in de oude molenaarswoning.

Ze waren allebei nog tieners toen ze al wat met elkaar 
kregen. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk, Peter Bloem 
(1951) en Linda Bloem-Dijkman (1953). Beiden zijn ze 
geboren en opgegroeid in Winschoten, ook wel 
Molenstad genoemd, want het stadje telde ooit 13 
molens. Daar zijn er nu nog drie van over: molen Berg 
(1854), molen Dijkstra (1862) en molen Edens (1763) 
(voorheen De Volharding), alle drie in het centrum. 
Monumentale molens. 

Als kind al speelde molen Edens een rol in het leven 
van Peter Bloem. Hij herinnert zich nog goed de grote 
bedrijvigheid in en rond de molen eind jaren vijftig - 
begin jaren zestig. Paard-en-wagens reden af en aan. 
Peter mocht dan meerijden op de kar naast de voer-
man. Ze reden regelmatig van de molen en de coöpera-
tieve bakkerij ernaast gelegen, naar de markt heen en 
terug. Ook op de markt was het een drukte van belang. 
De zogenoemde boderijders wachtten daar om het 
aangeleverde brood te kunnen gaan uitventen. Die 
vervoerden verder allerlei zaken, van meelbalen tot 
een tuinschop van de firma Jan Emo Smidt naar een 
keuterboertje in Finsterwolde.
Peter genoot volop van dit alles.
Uit later tijd herinneren ze zich de molen van hun 
schaatstochtjes op het (inmiddels gedempte) Winscho-
terdiep dat langs de molen liep. 
Linda woonde in Oud-Noord. Peter woonde in Oud-
Zuid. Zijn oma (van moederskant) woonde in de buurt 
van de molen, hij kwam er bijna dagelijks. Ook opa en 

Mijn molenuitzicht
Molen Edens

Tekst en foto’s Herman Bink



7

oma Bloem met hun drogisterij (en -groothandel) 
woonden er in de buurt. 
In de jaren zestig raakten ze verliefd op elkaar. In 
molen Berg! Daar was een jeugdsoos, ‘Stone Free’, 
waar ze als middelbare scholieren bijna dagelijks 
kwamen.
En als ze iets met elkaar afspraken, kwamen ze, op weg 
van Noord naar Zuid, natuurlijk weer voorbij molen 
Edens. 

Nu wonen ze in de stemmige molenaarswoning vlak 
naast die molen. Gebouwd in 1774 is dit het oudste 
huis van heel Winschoten, net als de molen rijksmonu-
ment. Die molenaarswoning wisselde in de loop der tijd 
heel wat keren van eigenaar. Gebouwd in opdracht van 
het echtpaar Jurrien Balles en Antje Gerbrands, de 
eerste bewoners, volgden onder andere molenaars als 
Joesten, Eikema en enkele van de familie Edens; later 
was hij eigendom van Smulders (automaterialen),van 
Lazolec en van de gemeente. Zelfs de moppentapper 
van radio Noord Doewinus van der Laan is eigenaar 
geweest. Was hij het die door het raam kijkend grapte 
over het uitzicht op ‘zijn Burcht’ ? Die burcht (1869) is 
nu een theehuis ‘De Koepel’ en nauwelijks te zien op 
bijna een km. afstand aan het eind van de Oudewerf-
slaan die haaks op de woning staat.
Vier jaar geleden stond de woning te koop en Peter en 
Linda, beiden glazenier van beroep, hoefden er niet 
lang over na te denken: daar wilden ze allebei graag 
wonen. Zo zijn ze verhuisd vanuit de pastorie naast hun 
glazenierbedrijf, gevestigd in een oude kerk in Hooge-
zand, terug naar hun geboortestad Winschoten. Een 
van hun zoons woont nu in de pastorie naast hun 
bloeiend glazenierbedrijf. Dat verzorgt niet alleen 
opdrachten binnen Nederland voor particulieren, 
bedrijven en instellingen (onder andere Sint-Bavo 
Haarlem, Station Groningen, Rijksuniversiteit Gronin-
gen), maar is ook werkzaam op de Nederlandse 
Antillen, op Sri Lanka en in Amerika. (zie hun site: 
bloemglazeniers.nl)
Intussen is de voormalige molenaarswoning al groten-
deels aangepast aan hun wensen. In de sfeervolle 
kamer zijn de enorme grenenhouten donkergebeitste 
plafondbalken nog zichtbaar. Er is een raam met 
boogvenster met een mooie glastekening erin, ge-
maakt door Linda. Een van de zolderramen boven was 
heel vroeger een luik waardoor via een baan goederen 
uit de molen konden worden aangevoerd voor opslag 
op zolder.

Uitzicht
Hun molenuitzicht, dat wil zeggen zicht òp de molen,  
is echter beperkt omdat ze er zo pal naast wonen. Door 
de kleine raampjes in hun huis kun je voornamelijk de 
onderkant van de molen zien. De recente ophoging 
van de molen in 2006 tot misschien wel de hoogste 

molen van Nederland betreuren ze dan ook: “Jammer. 
Alleen vanwege de oostenwind.” Er was ook nog heel 
wat gedoe om geweest in de gemeente(raad). 
Overigens vindt Peter dat de gemeente goed bezig is 
met de molen, hij wordt voor allerlei doeleinden 
gebruikt en draait bijna elke zaterdag. Met de avond-
vierdaagse zijn er vlaggen op de molen, ‘s avonds is hij 
verlicht. Er zijn enkele woningen verwijderd waardoor 
er beter zicht is op de molen. En er zijn plannen om 
zitjes te maken op het molenplein. 
Van drukte rond de molen is nauwelijks meer sprake en 
is die er soms wel - met de jaarmarkt staan er veel 
fietsen - dan maken zij zich daar niet druk om. Grappig 
is dat nogal wat mensen de molen als ophaalpunt 
gebruiken; ze staan hier dan na het winkelen met volle 
tassen te wachten tot ze door iemand met de auto 
worden opgehaald. 

Met de molen om de hoek is het al met al een mooie 
plek, een plek met historie, en fijn om er in die mooie 
molenaarswoning te mogen wonen, vinden ze allebei.
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