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Onweer. Gisteravond bemerkten de huisgenoten van de korenmolenaar Hinrichs te Wedde, 

dat de wieken van de molen geheel in vuur stonden. ‘t Was toen ruim 6 uur. Hierover 

verschrikt, werd de knecht uitgezonden om Hinrichs zelf te halen, die zich ten huize van zijn 

buurman H. Meijer bevond. Dicht bij het huis van Meijer gekomen, vertoonde zich een felle 

bliksemstraal, onmiddellijk door een hevige donderslag gevolgd. Het vuur aan de wieken 

verminderde nu en ging als een lampje uit. Volgens ooggetuigen scheen het vuur in ‘t laatst 

een gloeiende ketting. Bij later onderzoek bleek, dat de wieken in ‘t geheel niet beschadigd 

waren. Zeker een vreemd verschijnsel! De molen was van een bliksemafleider voorzien. Het 

gehele verschijnsel duurde plm. 8 minuten. 

 


